Preek / Homily, zondag 14 december 2025, 3° zondag van de Advent
For English translation please scroll down

Lezing uit de Profeet Jesaja. Jes. 35, 1-6a. 10
Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus. Jak. 5, 7-10
Lezing uit het heilig evangelie volgens Matthels. Mt. 11, 2-11

Door Pastoor Frank As

Broeders en zusters in Christus.

De lezingen op deze derde zondag van de Advent stralen hoop uit. De hoop vervult het hart
van de mens met blijdschap. Als mensen de hoop verloren hebben, zien zij geen toekomst
meer, en daar word je niet blij van. Mensen worden dan fatalistisch en zeggen: het maakt
toch niets uit. Hoop doet leven. Op deze zondag staat de hoop centraal, die ons hart vervult
met blijdschap.

Voor die hoop is een belofte nodig. De vervulling van die belofte ligt in de toekomst. De pro-
feet Jesaja kondigt in de eerste lezing een nieuwe toekomst aan. Het joodse volk leeft in bal-
lingschap in Babylon, ver weg van hun eigen land. Zij kunnen hun geloof niet belijden en leven
in onvrijheid. Dat was hun eigen schuld, want toen zij nog op eigen grond woonden, aanbaden
zij afgoden, zoals Baal, en niet de ene en ware God, zoals God zich door de geschiedenis heen
aan Israél had geopenbaard. Zij onderhielden ook Gods geboden niet. Daarom werden zij van
de grond verdreven die God hun gegeven had. De ballingschap heeft meer dan 50 jaar ge-
duurd. De hoop dat zij eens zouden kunnen terugkeren, begon te verflauwen. Het volk werd
moedeloos, het kreeg knikkende knieén en slappe handen.

Het joodse volk woont niet alleen in woestijngebieden, maar ook geestelijk hebben zij een
woestijnervaring. Zij ervaren een dorheid in hun geestelijk leven en hebben het gevoel dat
God hun verlaten heeft. De profeet Jesaja spreekt het volk moed in, er komt een nieuwe toe-
komst. Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeiende dorre vlakte. Die toe-
komst wordt niet door mensenhanden gemaakt, die toekomst is een toekomst van Gods-
wege. De hoop op die nieuwe toekomst in vruchtbare gebieden vervult hun met vreugde.

De vruchtbare landstreken is het nieuwe beloofd land, de glorie van de Libanon, de luister
van Karmel en Sjaron. Met de belofte van die nieuwe toekomst zegt God tegelijkertijd dat Hij
hun schuld vergeven heeft. Het kwaad dat zij bedreven hebben, door hun ongehoorzaamheid
en door het vereren van afgoden, beantwoordt God met Zijn barmhartigheid.

In het Evangelie is Johannes de Doper door koning Herodes gevangen gezet, omdat Johannes
hem gezegd had hij niet met de vrouw van zijn broer er vandoor mocht gaan. Johannes had
dreigend gesproken over de komst van de Messias. Als de Messias komt, dan komt ook het
oordeel. ‘De bijl ligt aan de wortel’ en ‘De wan heeft Hij in zijn hand, Hij zal de dorsvloer gron-
dig zuiveren’. Maar Jezus is heel anders dan Johannes verkondigd heeft. Jezus veroordeelt de
zondaars niet. Hij zoekt ze op, gaat zelfs met hen eten. Hij vergeeft hun. Hij wordt daarom
vriend van zondaars en tollenaars genoemd. Jezus is zo heel anders dan Johannes aangekon-
digd had.



Johannes is een asceet, hij drinkt geen wijn, hij eet sprinkhanen en wilde honing en hij gaat
vreemd gekleed, in kameelharen kleding. Jezus is gewoon gekleed, Hij eet en drinkt wel wijn.
Dat de mensen aan Johannes vragen of hij de Messias is wel te begrijpen. In de gevangenis
begint Johannes te twijfelen of Jezus wel de Messias is en stuurt leerlingen naar Jezus om te
vragen of Hij wél de Messias is. Jezus geeft geen direct antwoord, maar ontkent het niet, zoals
Johannes dat deed toen ze het hem vroegen. Ze moeten aan Johannes vertellen wat ze zien:
Blinden zien, doven horen, stommen spreken en lammen lopen. Dat zijn de werken van de
Messias zoals die Jesaja geprofeteerd heeft. Jezus laat Johannes zelf de conclusie trekken dat
Hij de Messias is.

Ons leven hier op aarde is ook een ballingschap. Wij zullen hier sterven. Ons vaderland is in
de hemel. Het leven in deze wereld in deze tijd kan ook ons een woestijnervaring opleveren.
Als ziekte, natuurrampen en oorlog, relationele en financiéle problemen ons treffen en het
bestaan bedreigen, kun je een woestijnervaring krijgen, het gevoel dat je geestelijk droog en
dor bent, dat je verloren loopt en verlaten voelt. Er lopen genoeg valse profeten rond die je
van alles willen aansmeren alsof je daarin het ware geluk vindt.

Aan ons, levend in deze wereld, wordt een hoop gegeven, een verlossing uit deze aardse bal-
lingschap en wordt een nieuw leven beloofd in vrijheid in het Koninkrijk van God. Jezus is onze
Verlosser, Hij voert ons weg uit dit ballingsoord van zonde en dood en Hij brengt ons naar het
Vaderland in de hemel waar het volle leven is en waar alle kwaad voorbij is. Jezus, de Verlos-
ser, is komende. Jezus is onze hoop en onze vreugde, Hij alleen. Deze zondag beklemtoont de
vreugde van zijn komst. Verheugt u in de Heer ten alle tijde! Gaudete in Domino semper! Dus
in niets en niemand anders. En ook: Hij is nabij. Hij is komende.

Over het hemels vaderland zegt Jezus: Voorwaar, lk zeg U: onder hen die uit vrouwen geboren
zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in
het Rijk der hemelen groter dan hij.” Johannes de Doper is groot. Het is geen grootheid vol-
gens begrippen van aardse machthebbers. Poetin en Trump kunnen we niet groot noemen.
Groot is hij die in de ogen van God groot is. Groot in de ogen van God is hij of zij die God groot
kan maken. Maria zegt: God heeft mij groot gemaakt. God maakt mensen groot door ze aan
Hem gelijk te maken. Mensen die zichzelf groot maken, daar gaat God aan voorbij. Denk maar
aan de farizeeér en de tollenaar in de tempel. Groot zijn de mensen die leven vanuit de zalig-
sprekingen, die alles van God verwachten en van Hem alleen. Zij worden zalig gesproken. Hun
wordt het hemelse vaderland beloofd. Zij zullen aan God gelijk zijn in die nieuwe wereld die
God voor hun bereid heeft.

De profeet Jesaja profeteert over het hemels vaderland: “Woestijn en steppe zullen zich ver-
heugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen
en juichen”. In mooie beelden wordt ons het koninkrijk van God voorgehouden. Dat vooruit-
zicht is onze hoop en wordt ons gegeven door Jezus Christus. Hij is onze vreugde.

Maria is door haar tenhemelopneming al die vreugde binnengegaan. Daar is zij onze voor-
spreekster. Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw ter Eijk: bid voor ons, zondaars.
Amen.



Homily on the Third Sunday of Advent

Reading from the Prophet Isaiah. Isaiah 35, 1-6a. 10

Reading from the Letter of Saint James the Apostle. James 5:7-10
Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Mt 11, 2-11
By Fr. Frank As

Brothers and sisters in Christ.

The readings on this third Sunday of Advent radiate hope. Hope fills the heart of man with
joy. When people have lost hope, they no longer see a future, and that doesn't make you
happy. People then become fatalistic and say: it doesn't matter anyway. Hope gives life. On
this Sunday, hope is central, which fills our hearts with joy.

That hope requires a promise. The fulfillment of that promise lies in the future. The prophet
Isaiah announces a new future in the first reading. The Jewish people live in exile in Babylon,
far away from their own land. They cannot profess their faith and live in a lack of freedom.
That was their own fault, for when they lived on their own land, they worshipped idols, such
as Baal, and not the one and true God, as God had revealed Himself to Israel throughout
history. They also did not keep God's commandments. So they were driven from the ground
that God had given them. The exile lasted more than 50 years. The hope that they would one
day be able to return began to fade. The people became despondent, they got trembling
knees and weak hands.

The Jewish people not only live in desert areas, but also spiritually they have a desert experi-
ence. They experience a barrenness in their spiritual life and feel that God has forsaken them.
The prophet Isaiah encourages the people, there is a new future. Desert and steppe will re-
joice, rejoice and blooming arid plain. That future is not made by human hands, that future is
a future from God. The hope for that new future in fertile areas fills them with joy.

The fertile lands are the new promised land, the glory of Lebanon, the splendor of Carmel and
Sharon. With the promise of that new future, God is at the same time saying that He has
forgiven their guilt. The evil they have committed, by their disobedience and by worshipping
idols, God responds with His mercy.

In the Gospel, John the Baptist was imprisoned by King Herod because John had told him not
to run off with his brother's wife. John had spoken threateningly about the coming of the
Messiah. When the Messiah comes, so comes the judgment. 'The axe is at the root' and 'He
has the fan in His hand, He will thoroughly purify the threshing floor'. But Jesus is very differ-
ent from what John proclaimed. Jesus does not condemn sinners. He visits them, even eats
with them. He forgives them. He is therefore called a friend of sinners and tax collectors. Jesus
is so very different from what John had announced.

John is an ascetic, he does not drink wine, he eats locusts and wild honey and he dresses
strangely, in camel hair clothing. Jesus is just dressed, He does eat and drink wine. That people
ask John if he is the Messiah to understand. In prison, John begins to doubt whether Jesus is
the Messiah and sends disciples to Jesus to ask if He is the Messiah. Jesus does not give a
direct answer, but does not deny it, as John did when they asked him. They have to tell John



what they see: The blind see, the deaf hear, the dumb speak and the lame walk. These are
the works of the Messiah as prophesied by Isaiah. Jesus lets John himself draw the conclusion
that He is the Messiah.

Our life here on earth is also an exile. We will die here. Our homeland is in heaven. Living in
this world today can also give us a desert experience. When illness, natural disasters and war,
relational and financial problems strike us and threaten existence, you can have a desert ex-
perience, the feeling that you are mentally dry and arid, that you are lost and feel abandoned.
There are plenty of false prophets around who want to sell you all kinds of things as if you
find true happiness in it.

We, living in this world, are given a hope, a deliverance from this earthly exile and are prom-
ised a new life in freedom in the Kingdom of God. Jesus is our Savior, He takes us away from
this place of exile of sin and death and He takes us to the Fatherland in heaven where there
is full life and where all evil is over. Jesus, the Redeemer, is coming. Jesus is our hope and our
joy, He alone. This Sunday emphasizes the joy of his coming. Rejoice in the Lord always! Gau-
dete in Domino semper! So in nothing and no one else. And also: He is near. He is coming.

Concerning the heavenly homeland, Jesus says: Truly | say to you, among those born of
women, no one hasrisen greater than John the Baptist. Nevertheless, the least in the kingdom
of heaven is greater than he." John the Baptist is great. It is not a greatness according to the
concepts of earthly rulers. We can't call Putin and Trump great. Great is he who is great in the
eyes of God. Great in the eyes of God is he or she whom God can magnify. Mary says: God
has made me great. God makes people great by making them equal to Him. People who make
themselves great, God ignores that. Just think of the Pharisee and the tax collector in the
temple. Great are the people who live from the Beatitudes, who expect everything from God
and from Him alone. They are beatified. They are promised the heavenly homeland. They will
be equal to God in that new world that God has prepared for them.

The prophet Isaiah prophesies of the heavenly homeland: "The desert and the steppe will
rejoice, and the dry plain will rejoice, and flourish. She will show off lilies, rejoice and rejoice
with joy". The kingdom of God is presented to us in beautiful images. That prospect is our
hope and is given to us by Jesus Christ. He is our joy.

Mary entered into all that joy through her assumption. There she is our advocate. Holy Mary,
Our Lady of Eijk: pray for us, sinners.
Amen.



