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For  English translation, scroll down 
 
Lezing uit het Boek Jesaja Jes. 8, 23b-9,3 
Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe.  
I Kor. 1, 10-13. 17 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Mattheüs. Mt. 4, 12-23  
 
Broeders en zusters in Christus, 
 
Om de eerste lezing uit de Profeet Jesaja goed te kunnen begrijpen hebben we wat achtergrondinformatie 
nodig. Het koninkrijk van koning David is na koning Salomo opgesplitst in twee koninkrijken: in het noorden 
het koninkrijk Israël en in het zuiden het koninkrijk Juda. In het noordrijk liggen de stammen Zebulon en 
Naftali. Het noordrijk met Zebulon en Naftali is bezet door de Assyriërs. Over hen, zegt Jesaja, is oneer ge-
bracht. Die stammen grenzen aan het meer van Galilea, Jesaja noemt ze het gewest, het Galilea van de hei-
denen.  
 
In het zuiden, in Juda, is Achaz koning, hij mag nog koning zijn bij de gratie van de Assyriërs. Hij is een vazal-
lenkoning die uiteindelijk niets te zeggen heeft. In Juda leeft men echter in angst dat ook zij onderworpen 
en vernietigd worden, dat ook over hun oneer gebracht zal worden. Tot deze mensen in nood profeteert de 
Profeet Jesaja. Zij moeten niet bang zijn, er komt hoop, er is redding. Jesaja zegt: Het volk dat in het duister 
wandelt ziet een groot licht. Jesaja komt ook met voorbeelden van vroeger. In de dagen van Midjan werd 
Juda onderdrukt en uiteindelijk heeft Gideon, met een kleine bende, het volk weten te verlossen. Zij zijn 
bevrijd niet uit eigen kracht, maar door de genade en de kracht van God. Zoals God toen voor hen gezorgd 
heeft, zo zal God ook nu voor hen zorgen. Daarop moeten zij vertrouwen. God laat zziijn volk niet in de steek. 
Maar dan moeten ze wel naar Hem luisteren en gehoorzamen.  
 
Mattheüs haalt deze profetie van Jesaja aan. De situatie is opnieuw ongunstig. Johannes de Doper is door 
koning Herodes in Juda gevangen genomen. Jezus vlucht weg uit Juda en vestigt zich in Kafarnaüm in Galilea, 
in het gebied van Zebulon en Naftali, het Galilea van de heidenen. Daar, in dat heidense gebeid, begint Jezus 
met zijn openbaar leven en vervult daarmee de profetie van Jesaja. Maar er is meer.  
 
Jesaja zegt: "Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in 
het land van doodse duisternis”. Deze woorden van Jesaja werden als een formule gebruikt bij de kroning 
van een nieuwe koning. De komst van een nieuwe koning luidde een nieuw tijdperk in. Dat nieuwe tijdperk 
werd vergeleken met een licht dat de duisternis verdrijft. Het is een beeld van de zonsopgang, van een 
nieuwe dag, van een nieuw begin. Mattheüs citeert deze woorden en past deze rituele kroningswoorden toe 
op het begin van Jezus optreden. Het licht schijnt als eerste in het Galilea van de heidenen, in de duisternis. 
Heidenen leven immers in de duisternis van het ongeloof.   
 
Met deze rituele kroningswoorden laat Mattheüs zien dat Jezus is de vervulling van de profetie van Jesaja, 
dat Jezus de ware koning is. Hij is van godswege naar ons toe gekomen en is onder ons komen wonen. Jezus, 
de Messias, is niet alleen koning over Israël en Juda, Hij is Koning over heel de mensheid. Het Galilea van de 
heidenen, het volk in duisternis, is nu de open deur waaruit het licht naar de wereld schijnt.  
 
Die duisternis is op dat moment alom. Johannes de Doper is gevangen genomen en wordt onthoofd. Als ze 
Johannes vermoorden, dan is Jezus ook niet meer veilig. Jezus is daarom uitgeweken naar Galilea. Daar be-
gint Jezus met de verkondiging van de Blijde Boodschap. Als eerste zegt Jezus: “Bekeert u, want het Rijk der 
hemelen is nabij.” ‘Bekeert u!’, is zijn eerste oproep. Bekeert u betekent dat wij in Jezus moeten geloven. 
Wij moeten op Hem heel ons vertrouwen stellen. Dit is het belangrijkste keerpunt in heel de geschiedenis. 
Wij moeten al onze eigen ideeën en onze vooroordelen van ons afwerpen en ons op Jezus richten en Hem 



alleen. Je bent echt dom als je niet naar Hem luistert. In Hem is God zelf naar ons toe gekomen om ons, om 
de wereld te redden uit de macht van het kwaad, uit de macht van zonde en dood. Jezus is onze hoop. In 
Jezus is het Koninkrijk van God ons nabij gekomen. Jezus, onze koning, overwint de macht van het kwaad. 
Jezus’ prediking en zijn wonderdaden geven daarvan het getuigenis.  
 
Om de Blijde Boodschap overal en voor alle tijden bekend te maken, heeft Jezus getuigen nodig. Zij moeten 
na zijn verrijzenis, als Hij er niet meer is, getuige zijn van de verlossing en de verkondiging van de verlossing 
voortzetten. Jezus kiest daarvoor mannen uit om zijn leerlingen te zijn. Dat is het begin van de Kerk.  
Jezus kiest hele gewone mensen uit, eenvoudige vissers. Het zijn geen geleerden, het zijn geen rijke mensen, 
het zijn geen soldaten. De verkondiging mag nl. niet een product zijn van menselijke overredingskracht of 
door geweld en macht opgelegd worden. De verkondiging is een getuigenis door de Heilige Geest door men-
sen heen. God geeft gewone mensen de eer om mee te werken aan de verkondiging van het geloof van het 
Godsrijk. De joodse religieuze leiders, de hogepriesters en de oudsten stonden later verbaasd dat ongelet-
terde en eenvoudige mensen met zulke vrijmoedigheid en overtuiging spraken. Zij doen de wijzen en ver-
standigen van de wereld versteld staan door de kracht van de Heilige Geest.  
 
Jezus kiest vissers uit, Jezus heeft vissers van mensen nodig. Mensen uit de zee halen, betekent voorkomen 
dat ze verdrinken en verloren gaan. Wij mogen erop vertrouwen dat Jezus in alle moeilijkheden van het leven 
onze hoop is en ons redt, in en door zijn Kerk. Laten wij nooit de hoop en het geloof in Hem verliezen.  
 
Laten wij de Heer bidden dat Hij ons nieuwe vissers van mensen zal geven, tot behoud van de zielen van 
zovelen. Daartoe bidden wij tot de heilige Maagd Maria, de, Moeder van de Kerk, Koningin van de apostelen: 
bid voor ons. Amen.  
 
 
Homily on the Third Sunday in Ordinary Time  -  25 January 2026 
 
Reading from the Book of Isaiah.   Isa. 8:23b-9:3 
Reading from the First Letter of Saint Paul the Apostle to the Christians of Corinth.  
I Cor. 1:10-13, 17 
Reading from the Holy Gospel according to Matthew.   Mt. 4:12-23  
 
By Fr. Frank As. 
 
Beloved brothers and sisters in Christ, 
 
In order to properly understand the first reading from the Prophet Isaiah, we need some background infor-
mation. After King Solomon, the kingdom of King David was divided into two kingdoms: the kingdom of Israel 
in the north and the kingdom of Judah in the south. In the northern kingdom are the tribes of Zebulun and 
Naphtali. The northern kingdom with Zebulun and Naphtali was occupied by the Assyrians. Isaiah says that 
dishonor was brought upon them. These tribes bordered the Sea of Galilee, which Isaiah calls the region, the 
Galilee of the Gentiles.  
 
In the south, in Judah, Ahaz is king, he may still be king by the grace of the Assyrians. He is a vassal king who 
ultimately has nothing to say. In Judah, however, people live in fear that they too will be subjugated and 
destroyed, that dishonor will also be brought upon them. The prophet Isaiah prophesies to these people in 
need. They should not be afraid, there is hope, there is salvation. Isaiah says: The people who walk in 
darkness see a great light. Isaiah also gives examples from the past. In the days of Midian, Judah was oppres-
sed, and eventually Gideon, with a small band of men, managed to redeem the people. They were not freed 
by their own strength, but by the grace and power of God. Just as God took care of them then, so God will 
take care of them now. They have to rely on that. God does not abandon them. But they have to listen to 
Him and obey Him.  



 
Matthew quotes this prophecy of Isaiah. The situation is once again unfavourable. John the Baptist has been 
imprisoned by King Herod in Judah. Jesus flees from Judea and settles in Capernaum in Galilee, in the area 
of Zebulun and Naphtali, the Galilee of the Gentiles. There Jesus begins his public life, fulfilling Isaiah's pro-
phecy. But there is more.  
 
Isaiah says: “The people who walk in darkness will see a great light; a light shines upon those who dwell in 
the land of deadly darkness.” These words of Isaiah were used as a formula at the coronation of a new king. 
The arrival of a new king heralded a new era. That new era was compared to a light that dispels darkness. It 
is an image of sunrise, of a new day, of a new beginning. Matthew quotes these words and applies these 
ritual coronation words to the beginning of Jesus' ministry. The light shines first in the Galilee of the Gentiles, 
in the darkness. After all, Gentiles live in the darkness of unbelief.   
 
With these ritual coronation words, Matthew shows that Jesus is the fulfillment of Isaiah's prophecy. Jesus 
is the true King. He has come to us from God and has come to dwell among us. Jesus, the Messiah, is not 
only king over Israel and Judah, He is King over all mankind. The Galilee of the Gentiles, the people in 
darkness, is now the open door through which the light shines into the world.  
 
That darkness is everywhere at this moment. John the Baptist has been imprisoned and beheaded. If they 
kill John, then Jesus is no longer safe either. Jesus has therefore fled to Galilee. Then Jesus begins to proclaim 
the Good News. First, Jesus says, “Repent, for the Kingdom of Heaven is near.” “Repent!” is his first call. 
Repent means that we must believe in Jesus. We must put all our trust in Him. This is the most important 
turning point in all of history. We must cast aside all our own ideas and prejudices and focus on Jesus and 
Him alone. You are stupid if you do not listen to Him. In Him, God Himself has come to us to save us, to save 
the world from the power of evil, from the power of sin and death. He is our hope. In Jesus, the Kingdom of 
God has come close to us. Jesus, our King, conquers the power of evil. Jesus' preaching and His miracles bear 
witness to this. He is the hope of the world.  
 
In order to make the Good News known everywhere and for all time, Jesus needs witnesses. After his resur-
rection, when He is no longer there, they must bear witness to salvation and continue to proclaim it. There-
fore Jesus chooses men to be his disciples. That is the beginning of the Church.  
 
Jesus chooses very ordinary people, simple fishermen. They are not scholars, they are not rich people, they 
are not soldiers. The proclamation may not be a product of human persuasion or imposed by force and 
power. The proclamation is a testimony by the Holy Spirit through people. God gives ordinary people the 
honour of cooporate in the proclamation of the faith. The Jewish religious leaders, the high priests, and the 
elders were later amazed that illiterate and simple people spoke with such boldness and conviction. They 
astound the wise and intelligent of the world through the Holy Spirit.  
 
Jesus chooses fishermen; Jesus needs fishers of men. Getting people out of the sea means preventing them 
from drowning and being lost. We can trust that Jesus is our hope in all the difficulties of life and that He 
saves us, in and through His Church. Let us never lose hope and faith in Him.  
 
Let us pray to the Lord that He will give us new fishers of men, for the salvation of so many souls. Holy Mary, 
Mother of the Church, Queen of the Apostles: pray for us. Amen.  
 
 


